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Redactioneel 

 

Iets eerder dan 

gepland, maar hier is 

dan toch het eerste 

nummer van de 

Boulevard Pers van dit 

nieuwe strandseizoen! 

En meteen maar in een 

geheel nieuw jasje! 

Vanaf nu zal de 

Boulevard Pers weer 

regelmatig verschijnen 

en kunnen jullie dus 

alles wat in ons 

onvolprezen clubblad 

opgenomen moet 

worden kwijt bij de 

redactie of in de 

kopijbus.  

 

In dit eerste nummer 

een verslag van de 

bijzondere ALV, het 

trieste bericht van de 

dood van Co Looman 

en een heel speciale 

aankondiging van Fout 

van Oud! 

 

We hebben al heel wat 

mooie, zonnige dagen 

gehad dit seizoen en we 

hopen voor heel KVS 

dat het de weergoden 

zo goed bevallen is, dat 

ze dit nog een tijdje 

volhouden! 

Fijn weekend. 

 

 

Merel, Ilan, Peter 

 

Algemene Leden Vergadering 
 
Afgelopen zondag vond er op het strand een 

bijzondere ledenvergadering plaats. Of het de 

eerste keer was dat zo’n vergadering in ons 

kluphuis plaatsvond of niet, daar waren de 

meningen over verdeeld, maar bijzonder was 

het. 

Onderwerp was de herinrichting van de afrit en 

afgang F4, waar de afgelopen maanden en 

weken de emoties hoog over waren opgelopen. 

En dat bleek uit de belangstelling, die ronduit 

overrompelend genoemd mocht worden.  

Voorzitter Martin Meesterman opende de 

vergadering en sprak de hoop uit dat het 

bestuur en de leden, ondanks de emotionele 

inhoud van de vergadering, op respectvolle 

wijze met elkaar in gesprek zouden gaan. 

Hoewel de goede wil van beide kanten 

aanwezig was, lukte dat slechts ten dele.  

Het bestuur wilde eerst de hele zaak rondom 

de afgang uit de doeken doen, zodat ook de 

minder geïnformeerde KVS’ers op de hoogte 

zouden zijn van het feitelijke verloop van de 

gebeurtenissen. Maar terwijl Martin nog maar 

in het begin van zijn uiteenzetting was, rolden 

de interrupties uit de zaal al over elkaar heen. 

Persoonlijke ervaringen en zaken van algemeen 

belang zaten elkaar hier en daar dwars, maar 

waar het uiteindelijk op neer kwam was dat de 

vergadering geen behoefte had aan een 

uiteenzetting, de vergadering wilde stemmen. 

Het bestuur had zijn best gedaan om allerlei 

alternatieven voor de afrit en afgang in kaart te 

brengen, en wilde elke variant in stemming 

brengen. Maar ook daar ging de vergadering 

niet mee akkoord. Uiteindelijk werden er twee 

stemrondes gehouden, een over de afrit en een 

over de afgang. En niet schriftelijk, zoals het 

bestuur had voorgesteld, maar mondeling, 

zoals de vergadering wenste. 
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In beide stemrondes werd met overgrote meerderheid gekozen voor het 

handhaven van de situatie zoals die nu is. Waarmee de alternatieve 

oplossingen, die door het bestuur waren voorgesteld, van tafel waren. 

De gemeente kan het rk aan de afrit nu afmaken en er in samenwerking 

met het bestuur voor zorgdragen dat de privacy van de kampeerders op de 

(voormalige) ziekenboeg gegarandeerd is. 

 

Daarna stond er nog het punt strandindeling op de agenda. 

Het bestuur bevestigde dat ook die dit jaar niet vlekkeloos was verlopen. 

Uiteindelijk kwam er vanuit de vergadering de wens om de kampindeling 

voor iedereen transparant te maken door terug te gaan naar de houten 

omklapbordjes, de wijze waarop de kampindeling vele jaren met succes 

inzichtelijk werd gemaakt. 

Het bestuur heeft het voorstel in beraad genomen en zal zich daar in een 

later stadium over uitlaten. 

 

En toen moest het jeu de boules nog beginnen! 

 

     BP 

 In Memoriam Co Loman 

 

Vorige week bereikte onze het treurige bericht dat Co Looman is 

overleden. Hieronder de reactie van het bestuur.  

 

 

(Ome) Co Loman heeft afscheid genomen van het leven.                   

Co en Sil zijn lid geworden van Kampeerverenigin Strandgenoegen in  

1976. Co was altijd actief bezig met en voor de vereniging. Co was 

zowel de politieagent bij het kinderfeest als de man die mee hielp ‘t 

kluphuis bouwen en afbreken.                                                          

Als er een beetje wind was zat Co op zee. Op z’n catamaran. Daar kon 

hij volop van genieten.                                                                         

Co kon je de laatste jaren in de ochtend vinden bij de familie Meijer. 

Een kopje koffie en even bij kletsen. Op de klaverjasavond had hij 

altijd de laatste kruk op het rechte eind aan het bar. Had niet het lef 

om zijn plekkie in te pikken. Hij schoof je er zo vanaf, effe oprotten 

zei hij dan. Co stond klaar om je bestelling op de nemen en het 

daarna op Co zijn manier aan je tafel te serveren.                               

Co wilde altijd alle medekampeerders helpen. Als je iets nodig had 

voor je water- of gasleiding dan was je bij hem aan het juiste adres. 

Had hij het stukje nou net niet precies dan verbouwde hij het wel zo 

dat het alsnog ging passen.                                                              

We hebben donderdag afscheid genomen van een mooi mens.  

Bedankt Co voor alle mooie momenten. We konden altijd op je 

rekenen. Bedankt voor je eerlijkheid en inzet.  

Het bestuur. 
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    De speech van Dave van de Kar bij het afscheid van Co. 

 

Co. 

We hebben wel eens gedold met elkaar en dan zei ik ”goh wat zie jij eruit” en je 

spitsvondige manier van antwoorden was dan natuurlijk “nee jij trekt volle zalen 

“. 

Maar vandaag heb je mij verslagen, wat een mensen. Een volle bak. 

Jouw humor moest je kunnen doorgronden 

Jouw sociale instelling om iedereen te willen en kunnen helpen werd door 

iedereen gewaardeerd. Je was voor iedereen een behulpzame man. Af en toe 

een grauw of een snauw, maar je was een lobbes, een goedzak. 

Ze kwamen voor lijmtangen, een boutje, moertje, nippeltje of Ome Co mijn 

ijskast doet het niet, en hun daar ging Co weer met zijn koffertje gereedschap 

en af en toe ook nog op zijn pantoffels met een bond rand. In die grote kast op 

het strand lagen allemaal spullen die gebruikt konden worden door iedereen, 

maar van betalen had hij nooit gehoord. Ik heb het allemaal op de grond 

gevonden bij mijn werk zei hij dan. De deur stond altijd voor iedereen open en 

hij wist iedereen te helpen. 

Ik heb je in het begin meegemaakt op het strand met je catamaran. Jij en Sil 

hebben daar de nodige avonturen mee beleefd. Natuurlijk konden alle 

strandmensen met jou meevaren, want bij Co kon altijd alles. 

Ook konden zij jou vinden op het strand met je jeu de boules ballen in diverse 

toernooien met verschillende partners en verschillende successen. 

In diezelfde begin jaren hebben we bij ome Piet in de loods in Osdorp ook nog 

samen met Jan Telder het oude kluphuis gerepareerd en geschilderd met 

andere gevraagde mensen. Als we dan klaar waren gingen we naar een 

snackbar om wat te eten. Jij liep dan achter mij aan en ik zal nooit meer 

vergeten, je zei ik lust niet alles, maar wat er toen voor je mond kwam heb je 

opgegeten. Nou zei je dan als ik dat aan Sil vertel gelooft zij mij nooit.  

Dat kluphuis is vele keren gebouwd op het strand onder jouw leiding samen 

met Rob Tschur en met andere kampeerders. En jeminee wat kreeg jij weer de 

pest in als er weer te weinig mensen waren gekomen om te helpen. Maar 

naderhand zat je weer met een grijns op het kluphuis met Rob om het helemaal 

in orde te maken. Het was jou nooit te veel. De tijd heeft ons echter ingehaald 

met het huidige kluphuis.  

Jaren later stonden we ook nog op zaterdagochtend onze eigen huisjes te 

schilderen in die bloemenkas in Aalsmeer. 

Want bouwen en improviseren kon je. Ik herinner me nog de bbq avondjes bij 

ons achter. Weer of geen weer, we gingen bbq-en. Tentje bouwen met oa. nog 

de Le Belles en de bekende ploeg. Tafels gedekt en daar zaten wij met zijn allen 

bij de schoorsteen, want jij had weet iets bijzonders  georganiseerd. Een grote 

BBQ plaat met daarboven een schoorsteen als afzuiger. Waren we klaar met 

bbq-en dan konden we die bbq gebruiken als kachel want het was nog wel eens 

koud ’s avonds laat. Maar de bekende gembersaus zal ik wel gaan missen. Maar 

goh wat was jij lastig met eten. Hij moest als we vis gingen eten tong hebben en 

met vlees eten ook weer iets anders. Maar we konden het allemaal hebben, je 

was voor iedereen een goed mens. 
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 Bij Circe en Michel thuis heb je ook het nodige werk gedaan. Nooit was jou iets 

te veel. 

Ja en dan natuurlijk je grandioze hulp in het kluphuis bij de bar tijdens het 

klaverjassen. 

Jouw humor en kreten zullen daar nog lang blijven hangen. Met kreten van je 

bent nog lang niet aan de beurt en je hebt nog die en die voor je. Lekker 

sarcastisch maar altijd met een glimlach. En dan op een was je tien minuten uit 

beeld want meneer had zijn rookpauze. 

 

Ja en toen stopte je met kamperen. Een boek ging dicht. Alleen had ik niet 

verwacht dat het allemaal zo snel afgelopen zou zijn. 

Co bedankt voor alles, je hulp, je humor, je goede hart. 

In gedachte blijf je altijd bij me. 

 
     * 
En tot slot een liefdevolle herinnering van Helga Telder. 

 

Onze mopperkont is niet meer😢. 
Zo stond hij nog bij ons te Jeu de boulen en ik had hem al ingeschreven voor de 

volgende maar helaas mocht dat niet zo zijn. 

Ach Ome Co hoe vaak hebben we dat niet geroepen in ons kluphuis . 

Hij was onze vaste man in de bediening tijdens de kaartavonden. Toen hij twee 

jaar geleden stopte met kamperen was het gemis er al, maar nu roepen wij 

nooit meer “Ome Co” maar wat wij wel blijven roepen is OPZOUTEN!! 

 
     BP 

 

 VAN HET BESTUUR 

 

Van de voorzitter 

 

Normaal gesproken heb ik geen moeite om een stukje te schrijven voor de BP.  

Meestal weet ik wel waar ik mee moet beginnen en waar ik van u de aandacht 

voor vraag. Op dit moment niet. Vanmiddag (als ik dit schrijf) nemen we 

afscheid van Co Loman. Afgelopen weekend hebben we een (drukbezochte) ALV 

op het strand gehad. Er liggen nog een aantal andere belangrijke zaken op mijn 

netvlies die ook gedaan moeten worden en waar aandacht aan moet worden 

besteed. 

 

Het besturen van een vereniging is geen makkelijke taak. Je probeert het 

uiteraard zo goed mogelijk te doen, maar je moet je er ook van bewust zijn dat 

je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Daarnaast het feit dat wij een 

kleine gemeenschap zijn die lief en leed met elkaar deelt. Soms word je hier 

keihard mee geconfronteerd zoals een overlijden van een (oud-)lid. 

 

De ALV heeft zich duidelijk uitgesproken over het vervolg van afrit F4. Dit 

betekent dat wij al met enkele leden hebben afgesproken dat we gaan kijken 

hoe we de overlast zoveel mogelijk gaan proberen te beperken.  

 

De hoofdleidingen van onze waterleiding is gecontroleerd en op bepaalde 

punten niet goed bevonden. Daar zijn onderdelen voor besteld.  
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Het clubhuis is geïnspecteerd op technische staat. Daar zijn we nu mee 

bezig. Dit wordt vervolgd. 

 

U heeft al gehoord dat we federatief bezig zijn om te kijken naar de vlonders 

rondom de toiletten.  Die zijn niet in een beste staat en vervanging d.m.v. 

hout is onbetaalbaar. Waarschijnlijk worden dit stelconplaten. Dit heeft weer 

gevolgen voor ons, omdat wij de enige vereniging zijn waar het toilet zo 

dicht op de afrit staat. Dit moeten we dus oplossen. 

 

Er zijn huisjes die op dit moment te hoog staan t.o.v. het maaiveld. Of dit nu 

komt door een extra frame of doordat Paap niet meer afgraaft, dat maakt 

niet uit. Er is een maximale hoogte van de nok en de zijkant van het huisje. 

Die wordt nu overschreden. Hoe gaan we hier mee om? 

 

Het lijkt wel alsof wij omkomen in de regeltjes en het kamperen op het 

strand en het genieten van de zee en onze omgeving geheel zijn vergeten. 

Daar komen wij immers voor naar het strand. Dit en het besef dat het 

verblijf op het strand vrij uniek is in Nederland, zorgt ervoor dat ik mij 

realiseer dat we er met zijn allen het beste van moeten maken. Dat lukt 

alleen als we daar met de juiste instelling mee om gaan. Wij zijn één 

vereniging met allemaal verschillende individuen die waarschijnlijk allemaal 

het beste voor hebben met onze vereniging. Laten wij daar het beste van 

proberen te maken. 

 

Ik wens u een heel fijn kampeerseizoen. 

 

      * 

Als nagekomen bericht kunnen wij jullie namens het bestuur nog melden 

dat de incasso van de nabetaling van 30 euro die verband houdt met het 

tekort op de begroting, zoals tijdens de AVL is overeengekomen, begin juli 

zal plaatsvinden. 

 

      BP 

 

Foute KVS’ers 

Ik weet het nog als de dag van gisteren, mijn eerste kennismaking met de 

meest foute vereniging op het Zandvoortse strand. Het was op één van jullie 

jubileum feesten in 2005.   Ik moest één van jullie leden, Dave van de Kar, in 

het zonnetje zetten voor alles wat hij door de jaren heen voor de vereniging 

had gedaan. Dit was tevens jullie kennismaking met mijn persoontje, Johnny 

Gordijn. Mijn optreden sloeg natuurlijk in als een bom omdat ik daar mijn 

speciaal voor de gelegenheid geschreven nummer ten gehore bracht en 

Dave van de Kar tot grote opluchting van de dame die mij had geboekt in 

zijn waarde heb gelaten. Dit terwijl ik alle mogelijkheden had om de man 

huilend van het podium te laten lopen. Laten we eerlijk zijn, de man had een 

stoffenzaak in…………ZEIST……………….???????? 
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 Welnu, van het één kwam het ander en in 2006 werd ik wederom gevraagd om 

dit maal een groot eindfeest te organiseren en zie daar, het FOUTE FEEST was 

geboren. Het Kluphuis werd omgebouwd tot het grootste bordeel aan de 

Nederlandse kust. De wanden waren bekleed met velourse stof in het bordeaux 

rood en gouden stof, mooie lampenkapjes in oud rose met balletjes en veel 

kant. Ook de tafeltjes stijlvol met mooie kleine perzen er op. Kortom, een 

smaakvol ingericht Kluphuis. 

Het feest was natuurlijk een groot succes, met als hoogtepunt de verkiezing van 

de meest foute KVS’er. Wat wil nu het geval, de toen unaniem verkozen meest 

foute KVS’er, is jullie huidige voorzitter Martin Meesterman…………………………. 

Als dit jullie niet tot de meest foute vereniging maakt van heel Nederland, dan 

weet ik het ook niet meer. Ik zie Martin nog zo staan met dat fantastische 

hoofddeksel speciaal voor de gelegenheid gemaakt. Iedere vereniging verdient 

de voorzitter die hij verdient zullen we maar zeggen. Heeft u de man wel eens 

een speech horen geven? Niet lullig bedoelt, maar stel, er doet zich een 

gelegenheid voor, waarop deze man namens KVS een speech voor je moet 

houden, ga er dan maar even bij liggen, want ben bang dat dat even gaat 

duren.  

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat na zoveel jaar het foute feest terugkeert 

bij de meest foute vereniging. Ditmaal opgepakt door Anouk en Nick (zoon van 

foute stofhandelaar), dus in goede handen voor wat betreft styling en muziek. 

Helaas ben ik niet aanwezig wegens verplichtingen elders. Het thema is fout 

met een P, denk aan foute politie, politici, pimps enz enz. Wanneer je echter 

een bijvoeglijk naamwoord met een p maakt, zijn de mogelijkheden 

onbegrensd, denk aan positieve feestgangers, paarse topper bezoekers enz. 

enz. enz. Kortom, een fantastisch initiatief die al vrij snel plaats zal vinden, 

zoals het er nu naar uitziet al in de eerste week van de schoolvakantie. 

Wacht niet langer en zoek je meest foute outfit op, wees voorbereid op één van 

de mooiste feesten en ga los, zet de toon voor de rest van het seizoen. 

Rest mij om jullie een fantastisch mooie zomer toe te wensen en geniet van 

iedere mooie dag op jullie mooie strand. 

 

Groet van Johnny Gordijn. 

 

 

HET FOUTE P FEEST 

 ZATERDAG 21 JULI        KLUPHUIS KVS !!!!! 
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