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Roerig 

 

Het was ons de start 

van het strandseizoen 

wel. Eerst brand in 

een van de 

strandhuisjes. Door 

daadkrachtig en 

heldhaftig optreden 

van onze leden bleef 

het nog beperkt. Ook 

de brandblussers in 

het kamp bleken van 

levensbelang. Toen 

dat goed en wel 

achter de rug was 

brak er brand uit bij 

strandtent 

Bloomingdale, die 

werd volledig in de as 

gelegd. Tussendoor 

werd een van onze 

leden nog onwel 

tijdens de 

kampopening. 

Gelukkig is dat goed 

afgelopen. 

Een ding is wel 

duidelijk geworden. 

Hulp aan elkaar is 

superbelangrijk. Dus 

vraag eens of je iets 

voor iemand kunt 

doen. 

Wij hopen dat we nu 

alle ongeluk wel 

gehad hebben. Dat we 

op kunnen naar veel 

vrolijkheid en mooi 

weer.  

 

Groeten, 

 

Ilan, Merel en Peter. 

Zestig jaar strandliefde 

 

 

 

 

Zestig jaar staan ze op het strand. Jannie van den 

Bor en Ans Plemper. Daarom hadden zij de eer dit 

jaar de vlag te hijsen. Zestig jaar strandliefde, dat 

gaat natuurlijk nooit meer over. “Maar”, zo erkent 

Ans, “Dat is vooral mogelijk door alle hulp die ik 

krijg.” En dus volgt er een hele rits namen die 

bedankt moeten worden: “Nienke, Reneé, Ad, 

Maxim, Martin en mijn familie. Daardoor geniet ik 

nog steeds.” 
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Wij verklaren u voor geopend 

 

Een heerlijke dag was het. Zon, vlag, zanger. En natuurlijk schatzoeken. Tot laat in 

de middag werd er genoten, gedronken en gelachen. En natuurlijk waren er ook 

onvergetelijke momenten met onze gastzangers Alex van den Bor en George van 

Amerongen. Geniet nog even na van de foto’s. Met dank aan Tamara de Koning. 

 

 

 

   

 

 

Meer foto’s van Tamara kun je vinden op Facebook, KVSmoesjes 
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Meten is weten 

 

Hoe ouder hoe gekker. Of fanatieker zo je wilt. Wat begon als een spelletje, werd 

een heuse strijd. Dus moest het meetlint er aan te pas komen om de beste 

ballengooier aan te wijzen tijdens de eerste editie van het Jeu de boules. Zullen we 

een quiz doen? Wie was het? 

 

 

 

 

Let’s go digital… 

 

U heeft het natuurlijk al gemerkt, de Boulevardpers is digitaal gegaan. Voor velen 

natuurlijk een grote verandering, maar het is broodnodig dat uw 

verenigingslijfblad met de vaart der volkeren meegaat. Het printen kost geld, is 

slecht voor het milieu en het was wekelijks een flinke heksentoer om de prints 

uiteindelijk in Zandvoort te en uitgedeeld te krijgen. Voortaan krijgt u de BP dus 

via de mail, is hij via de site te lezen en zullen er voor diegene die echt niet 

zonder papier kunnen, een paar geprinte exemplaren bij Peter Meijer (479) liggen. 

Niet getreurd, de inhoud blijft zoals ‘ie was. Kopij kan naar: 

boulevardpers@kvstrandgenoegen.nl 

Beste mede-kampeerders en bestuursleden 

Mogen wij jullie & kampeerders erg bedanken voor actieve ondersteuning & 

warme belangstelling n.a.v. ongeval met Antoinette afgelopen Hemelvaart. Het is 

hartverwarmend om de hulp & warmte vanuit alle kanten van de vereniging te 

ervaren. Hopelijk niet nog een keer nodig. Nogmaals hartelijk dank allemaal, 

Met vriendelijke groet, Antoinette, Angelo & Marek 
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Drama 

 

Het was al flink in het landelijke nieuws, dus het is jullie vast niet ontgaan. Maar 

strandtent Bloomingdale is vorig weekend, in de nacht van zaterdag op zondag 

afgebrand. Het was een enorme brand. Flink wat kampeerders zijn dan ook 

poolshoogte gaan nemen, voor de eventuele gevolgen voor de strandhuisjes. 

Uiteindelijk liep het voor alle verenigingen goed af. Er hoefde niet geëvacueerd te 

worden. Bloomingdale is compleet verwoest, het naastgelegen trampolinepark heeft 

flink wat schade. Hopelijk zijn zij gauw weer in bedrijf. De eigenaren, het personeel 

en alle andere betrokkenen bij Bloomingdale wensen wij alle sterkte toe.  

 

 

 

 

 

Een nacht alleen... 

 
Vanaf 30 mei tot uiterlijk 1 juni huist Job met Eva en hun zeven weken oude Suze op 

nummer 453, het huisje van Peter en Annet Römer. Laten we allen de kleine Suze 

bewonderen. 
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